GOEDE VRIJDAG / MIDWOLDA

Openingsgebed

v Eeuwige wees ons genadig,

g op U hopen wij.

v Wees onze sterkte, iedere dag,
g En onze hulp in tijd van nood

Lied 942

Stilte

Smeekgebed

v God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld

waarover wij roepen als voor onszelf:
g Heer ontferm U!

v Over het onschuldige bloed op de aarde van alle vermoorden en alle verminkten,

de slachtoffers van haat en verraad:
g Heer ontferm U!

v Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in
oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst:
g Heer ontferm U!

v Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, eenzame
zielen, gestoorde en gekortwiekte mensen:
d Heer ontferm U!

v Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd,

en die men belastert en schendt:
d Heer ontferm U!

v Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of
geborgen, die te gering zijn om te gedenken:
d Heer ontferm U!

v Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie bang zijn om te
sterven, en over onszelf in het uur van de dood:

d Heer ontferm U!

Johannes 18: 1 — 11

Lied 587: 1

Johannes 18: 12 — 27

Lied 587: 2

Johannes 18: 28 — 40

Lied 587: 3

Johannes 19: 1 - 16a

Lied 587: 4

Johannes 19: 16b - 30
Zingen: Lied 587: 5

De Paaskaars wordt gedoofd
Johannes 19: 31 - 37

Lied 587: 6

Johannes 19: 38 — 42

Lied 587: 7

Gedicht — Marijke de Bruijne
Lied 590

Gebed van Goede Vrijdag

Voo en samen bidden we....

a Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Amen

het orgel zwijgt en we verlaten in stilte de kerk
de dienst wordt morgenavond om 20.30 uur voortgezet in de kerk
in Oostwold



